
 

 

 

 

 

GETUIGE SPEECH ROOS 
 

Lieve mensen, lieve Mark en Paulo. 

Mark, een jaartje geleden ongeveer, kreeg ik een berichtje  

van je. “Heb je zin om met Paulo en mij een kopje koffie te  

gaan drinken in Sittard op de markt?” 

 

Ik dacht, gezellig en dat was het ook. 

Maarrrrrrr… wat schetste mijn verbazing, je vroeg me of  

ik je getuige wilde zijn van je huwelijk met Paulo. 

 

En natuurlijk zei ik ja en wat was ik geraakt, de tranen  

stroomden over mijn wangen. 

Waarom was ik dan zo geraakt? 

Omdat ik dankbaar ben voor de mooie band die ik met je heb Mark. Dit jaar al 20 jaar en ik mag wel 

zeggen in lief en leed en door dik en dun. 

Dankbaar Paulo dat ook jij in mijn leven bent gekomen. 

Dankbaar dat ik getuige mag zijn van de liefde tussen 2 prachtige mannen. 

En mooi om te zien en te voelen dat het niet alleen om jullie twee draait maar dat jullie de liefde ook 

delen met en uitstralen naar jullie dierbaren. 

De kinderen, Raquel en Carmen, jullie familie en jullie vrienden. Voor mij is dit zichtbaar en voelbaar. 

De kring van liefde wordt alleen maar groter en ik ben dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken. 

Dankbaar dat we op deze bijzondere plek, op deze stralende dag het leven en de liefde mogen vieren 

met al deze prachtige mensen. 

Lieve Paulo en Mark, ik hou van jullie en ik wens jullie alle geluk van de wereld. 

 

Roos 

 

 


